
Zondag 3 december  2023                   

Wie is toch dat 
kindje wat elk 
jaar weer in de 
stal wordt gezet



Willibrordvertaling      1975

KBS  vertaling

Protestantse en rooms-
katholieke Bijbels vanaf de 
Reformatie
Liesveltbijbel (1526–1542)

. De uitgave van 1535 bevatte 

de complete vertaling

                                               Bron: Wikipedia

Hebreeuws en Grieks
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Zo ook doet de Heer, Jahwe, nooit iets zonder dat Hij zijn 

besluit onthult aan zijn dienaars, de profeten.

Profetie       Amos 3 : 7                    ca. 750 v.Chr



Micha 5 : 1                                          ca. 750 v.Chr.

Gij echter, Betlehem in Efrata, 

al zijt gij klein onder Juda's geslachten, 

toch zal er, zeg Ik, 

iemand uit u komen die over Israël gaat heersen. 

In het verre verleden ligt zijn oorsprong, 

in lang vervlogen dagen.



Jesaja  7 : 14                                        ca. 750 v.Chr.      

Daarom geeft de Heer zelf u een teken: 

Zie de jonge vrouw is zwanger, en zal 

een zoon ter wereld brengen, en gij zult 

hem de naam Immanuël geven.



Thema van Advent   2023

Immanuel

God met ons 



Mattheus 1 : 18 - 25              (Willibrordvertaling)   1-2

De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze. Toen zijn moeder 

Maria verloofd was met Jozef, bleek zij, voordat ze gingen samenwonen, 

zwanger van de heilige Geest. Omdat Jozef, haar man, rechtschapen was en 

haar niet in opspraak wilde brengen, dacht hij er over in stilte van haar te 

scheiden. Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel 

van de Heer die tot hem sprak: “Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd 

Maria, uw vrouw, tot u te nemen; het kind in haar schoot is van de heilige 

Geest.



Mattheus 1 : 18 - 25              (Willibrordvertaling)   2-2

 Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen, want Hij zal 

zijn volk redden uit hun zonden.” Dit alles is geschied, opdat vervuld zou 

worden wat de Heer gesproken heeft door de profeet, die zegt: Zie, de 

maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen  en men zal 

Hem de naam Immanuël geven.  Dat is in vertaling: God met ons.

Ontwaakt uit de slaap deed Jozef zoals de engel van de Heer hem bevolen 

had en nam zijn vrouw tot zich. Toch had hij geen gemeenschap met haar, 

totdat zij een zoon ter wereld bracht; en hij noemde Hem Jezus.  



Vervulde profetieen     over de geboorte van Jezus

- Hij is geboren uit een maagd en zijn naam is Immanuel 

- Hij is geboren in Bethlehem

- Hij is van het zaad van Abraham

- Hij is uit de stam Juda

- Hij is van de familielijn van Isai

- Hij is uit het huis van David

- Hij wordt voorafgegaan door een boodschapper (Johannes de doper)
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Mens

(zondig)
God

(heilig)

Door onze

keuze is er 

een breuk

tussen God en

de mens.



Goede werken

God

(heilig)
Mens

(zondig)

Goede werken

……………………
……………………
……………………
………………......



Goede werken



Kaarsje branden

Naar de 
kerk gaan

Bijbel lezen



Geld



- yoga
- mediteren
- boom knuffelen



Jezus



Ik ben de deur                                   Johannes 10 : 9

Ik ben de deur: 
wanneer iemand door Mij binnenkomt zal hij gered worden; 
hij zal in en uit lopen, 
en hij zal weidegrond vinden.



Ik ben de deur                                      Johannes 10 : 9



Ik ben het licht voor de wereld          Johannes 8 : 12

Ik ben het brood des levens                Johannes 6 : 35

Ik ben de goede herder                       Johannes 10 : 11

Ik ben de opstanding en het leven    Johannes 11 : 25

Ik ben de wijnstok                                Johannes 15 : 5

Ik ben de Alpha en Omega            Openbaring  21 : 5

Ik ben



Jezus



Ik ben de weg                                      Johannes 14 : 6

Jezus zei: 

‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. 

Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij.
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Vervulde profetieen     over kruisiging en begrafenis

- Zijn kleren worden verdeeld, zijn gewaad vergokt

- Hij zal gal en azijn aangeboden worden

- Zijn beenderen zullen niet gebroken worden

- Zijn zij zal doorstoken worden

- Duisternis zal over het land komen

- Hij zal in het graf van een rijke man begraven worden



Mens

(zondig)

God

(heilig)

God zelf zorgde voor de ENIGE uitweg…

Ieder mens staat voor de keuze die weg te gaan of niet,

die waarheid te geloven of niet, 

dat leven te zoeken of niet.

CHRISTUS



God

- vrede

- vergeving

- eeuwig leven

Waar staat U?
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Avondmaal    

Zelf heb ik immers van de Heer de overlevering ontvangen die ik u op mijn 

beurt heb doorgegeven, dat de Heer Jezus in de nacht waarin Hij werd 

overgeleverd, brood nam, en na gedankt te hebben, het brak en zeide: “Dit 

is mijn lichaam voor u. Doet dit tot mijn gedachtenis.” Zo ook na de maaltijd 

de beker, met de woorden: “Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. 

Doet dit, elke keer dat gij hem drinkt, tot mijn gedachtenis.” Telkens als gij 

dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat 

Hij komt.
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