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Er is (altijd) Hoop



Christelijke hoopHoop (wikipedia)

is de gedurige 

verwachting dat een 

onzekere uitkomst 

gunstig zal blijken. 

Geloof is de 

zekerheid van wat 

men hoopt, en het 

bewijs van wat men 

niet ziet. (Heb 11:1)







En Ik zal vijandschap 

zetten tussen u en de 

vrouw, en tussen uw zaad 

en haar zaad; dit zal u de 

kop vermorzelen en gij 

zult het de hiel 

vermorzelen.

Genesis 3 : 15





En God zeide tot 

Noach: Dit is het teken 

van het verbond, dat Ik 

heb opgericht tussen 

Mij en al wat op de 

aarde leeft.

Genesis 9 : 17





1 Petrus 1:3

Geprezen zij

de God en Vader van

onze Heer Jezus 

Christus: in zijn grote 

barmhartigheid heeft Hij 

ons door de opstanding 

van Jezus Christus uit de 

dood opnieuw geboren 

doen worden en ons

zo levende hoop

gegeven.





Matteus 11:28

Kom allen bij Mij,

jullie die vermoeid 

zijn en onder lasten 

gebukt gaan, Ik zal 

jullie rust geven.



Psalm 119 :114

Bij U schuil ik,

U bent mijn schild,

in uw woord stel ik 

mijn hoop.



Psalm 42:12

Wat ben je 

bedroefd, mijn ziel,

en onrustig in mij.

Vestig je hoop op God,

eens zal ik Hem weer 

loven, mijn God, 

die mij ziet en redt.



Er is hoop,

hoop voor de toekomst. 

Kom, ga mee, en wandel in 

het licht. Er is hoop, je hoeft 

niet meer te twijf'len. Er is 

hoop, als jij je ogen 

op Jezus richt.







Want ik ben

er zeker van, dat het

lijden van de 

tegenwoordige tijd niet 

opweegt tegen de 

heerlijkheid, die over

ons geopenbaard

zal worden.

Romeinen 8:18-21






